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Beste Eribanen,

Hierbij, na een vakanties  in Nederland en Frankrijk het het 

Eriblaadje 4 van oktober. 

Er zijn veel reizen en evenementen geweest en op komst

, dus er is in dit blad veel te lezen.

Zelf zijn Corrie en ik naar de Wylerberg geweest. Een geweldig 

EHCN lang weekend in Berg en Dal. Een heel mooie camping. Deze 

omgeving geeft je een heerlijk “Luxemburg gevoel” Glooiende heuvels en 

fietspaden waar, zelfs al heb je een elektrische fiets, soms heel hard moet 

trappen.

Ook is er weer een aanbod van een buitenlandreis (2024) door Angela. 

Deze keer naar Noorwegen. U vindt op pagina 3 alle info.

2Nummer 4 - okober 2023

Jan Engelblik

Webmaster / redacteur

Klik HIER voor de evenementenkalender 2023

Klik HIER voor de evenementenkalender 2024 
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Rondreis Noorwegen, juni 2024
Hallo Eribanen,

Weer terug van de rondreis, roept het werk en de dagelijkse sleur weer. Deze keer 

gepaard met regelmatige buien. Het kan ook niet altijd een zonnige zomer zijn. Voor 

mijn vakgebied als adviseur stedelijk water en klimaat- adaptatie weer een 

uitdaging. Nu niet problemen met droogte en hitte 

maar wateroverlast, volle sloten en natte akker- 

en weilanden. Het is ook nooit goed, hihih.

Hopelijk hebben jullie er niet al te veel last 

van gehad. Wij hoeven gelukkig niet persé 

meer op vakantie tijdens de 

schoolvakanties. Maar degene die dat wel moeten, 

hebben mogelijk een mindere tijd gehad. Het is natuurlijk wel 

fijn wanneer je alleen een korte broek hoeft te wassen tijdens 

je vakantie. En dat brengt me meteen op de volgende 

rondreis, Noorwegen, juni 2024

Op verzoek van enkele leden ben ik, tijdens evacuatie, dambreuk en landverschuivingen 

in Scandinavië, begonnen met het plannen van deze rondreis. Spannend wat daar 

volgend jaar nog van is te zien. Hoor net op de radio, dat de schaatsbaan in Hamar 

onder water wordt gezet. 

Blij dat we er nu nog niet zijn. We gaan er natuurlijk vanuit dat we passend weer 

hebben. Maar een goede reis- en (allrisk)caravan verzekering kan wel handig zijn. 

Als uitgangspunt heb ik de rondreis van de ACSI (andersom) gekozen. De ANWB 

combineert het met Zweden en dan missen we toch een groot gedeelte van Noorwegen, 

wat wel de moeite waard is. Ook heb ik wat geschoven met locaties en overnachtingen 

om rond de 3 weken uit te komen. Door te overnachten bij de beoogde “attracties” zijn 

ook dagen ”uitgespaard”. Totaal kom ik nu op 24 dagen,  inclusief heen- en terugreis 

gerekend vanuit Utrecht. Met 16 verlofdagen is het prima te doen.

Op de heenweg is de oversteek van Hirthals (DK) naar Kristiansand (N) de beste optie 

om snel in Noorwegen te komen tegen een redelijke prijs (caravan tot 6m’ was dit jaar 

ca. € 200,- met 2 personen enkele reis). Fjordline werkt met flexibel prijzensysteem 

Vervolg op pagina 4
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waardoor prijzen variëren en afhankelijk zijn van beschikbaarheid, reisdatum en 

boekingsdatum. Tijdig boeken loont zich. 

Voor de terugreis kan er gekozen worden voor de oversteek Göteborg (S) naar 

Frederikshaven (DK) of doorrijden via de brug bij Malmö naar Denemarken (Kopenhagen). 

Daar kun je alsnog de boot nemen naar Duitsland of via de volgende brug doorrijden naar 

huis. Let op: de bruggen zijn best prijzig met een caravan. Maar de boot kent weer een 

wachttijd. Mogelijk heb je meer tijd ter beschikking en dan is een bezoek aan Kopenhagen en 

het eiland Møns zeker een bezoek waard (leert de ervaring vanuit onze rondreis 

Denemarken).

Vervolg op pagina 5
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De reis wordt natuurlijk veel rijden, minimaal 4.000 km. Maar dan wel in een 

fantastische omgeving

Flam

Hellesilt
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Secretariaat nieuws augustus 2023

Leden die hebben opgezegd:

• Ulbe en Saskia van der Wal uit Zwagerbosch

• Robbert en Petra Boer uit Middelie

• Geert en Hennie van Doorn uit Helmond

• Maurice Nicole Peters uit Bemmel

Nieuwe leden:

• Stieny en Henk Wassink uit Terwolde, Zij kamperen met een Eriba Touring 

Familia uit 1988

• Willem Bouwens uit Amsterdam die kampeert met een Eriba Familia 320 uit 

2021

IN MEMORIAM

Cees Hekker 

3 maart 1924 - 7 juli 2023

Cees was mede-opsteller van de statuten bij de oprichting van de Eribaclub.

Beste Emmy Hekker-Freeman, Els, gecondoleerd met het overlijden van Cees Hekker.
Wij wensen Els en haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.
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Beste Eribanen,

De eerste rally’s na de zomervakantie zijn al weer achter de rug.

De Oda Hoeve en Wylerberg waren ook weer top georganiseerd, nogmaals bedankt 

voor jullie inzet.

Onze laatste rally 27 t/m 29 oktober staat voor de deur “de Gervense Heide”, op 

naar de warme soep.

Zoals op de jaarvergadering aangegeven gaat het bestuur zich wat terugtrekken m.b.t. het 

organiseren van rally’s. Gelukkig treden nu wat leden naar voren om ook rally’s te organiseren 

dat geeft wat lucht bij het bestuur. Inmiddels is het jaar 2014 al aardig gevuld, bedankt.

Voor 2024 staat gepland:

- Maart: Beekbergen organisatie het bestuur.

- April: Terheijden, Wim en Esther van Dijk, Wil en Ron Plomp.

- Mei: Krounebierg in België, Frans en Hetty van der Wee”, Wim en (Esther) van Dijk.

- Juni / Juli Rondreis Noorwegen, Angela de Vries.

- September: De Dobbe, Lutske en Lammert van der Velde.

- Oktober: Kapel, Clemy Brenneker.

- November: Ons laatste weekend kan nog worden ingevuld “wie durft dit aan?”.

Nog een rally tip van Sjaak Zonruiter, 

Hij is op de Weidevogel geweest met zijn NSU club. Op deze camping de Weidevogel in Boekel 

hebben ze een apart veld voor evenementen en een hele mooie recreatieruimte met schoon 

sanitair. De recreatieruimte mogen we gratis gebruiken. Ruimte voor zeker 23 Eriba caravans. 

Het evenementenveld kan in elke periode geboekt worden, natuurlijk i.o.m. de camping. Dus 

woon je in de buurt van Boekel of heb je zin om hier een rally te organiseren?

Ik zeg leef je uit, ik hoor het graag er is nog ruimte genoeg in 2025.

De rally in berg en Dal is ons zeer goed bevallen er is hier nog zoveel te zien en te doen. 

Er is een optie om in Oktober 2025 hier terug te komen. Popko en Truus Nijmeijer pakken dit 

t.z.t. op met de camping.

Indien ik jullie niet meer spreek op de rally op de “Gervense Heide” wens ik iedereen alvast fijne 

feestdagen toe en tot 2024 bij de ALV.

Wim van Dijk
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Zondag 18 juni, voor sommige de 1ste reisdag, 

voor andere de 2de, maar onze rondreis is nu 

officieel begonnen. Een kleine groep van 9 

caravans deze keer. 

Leeftijd en het gebied al kennende speelde 

duidelijk een rol. Maar dat maakt de groep niet 

minder gezellig. Dat blijkt al snel tijdens onze 

gezamenlijke maaltijd bij de lokale Italiaan. 

De camping is prachtig gelegen aan een meer 

en van alle gemakken voorzien. We hebben zelfs een vleesautomaat van de 

lokale slager. Handig voor de BBQ.

Maandag 19 juni, tijd voor een fietstochtje richting Erfurt. 

Een beetje bewegen doet ons goed want morgen willen we met een groepje naar 

het Barbarossa monument, Buchenwald en Weimar. En dus een stevige rit voor 

de boeg. Maar de Harz is geen verkeerde omgeving om te vertoeven.

Woensdag 21 juni is dus weer een reisdag. Het ritme is steeds 3 overnachtingen 

en dan op naar de volgende camping. De meeste reisafstanden zijn rond de 160 

km. Dus dat betekend rustig opstaan en relax rijden. Onderweg rustig de 

boodschappen doen en eventueel wat bekijken. 

Het kan allemaal daar we op de meeste camping 

toch pas na 14 uur mogen arriveren in verband 

met de “Mittagsruhe”.

Wat dat betreft is Duitsland nog echt traditioneel: 

cash geld en op tijd de winkel sluiten.

Vanuit onze camping in de buurt  van Plauen gaan 

we naar het automuseum Horch in Zwirkau. Bij het 

maken van de reis hoorde ik toevallig in de podcast 

van Maarten van Rossem dat zowel het Barbarossa 

monument als dit museum een aanrader was. 
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En ik moet zeggen: hij had gelijk, ook als je niet direct 

een autofan bent. 

Het neemt je mee in terug in de tijd van voor en na 

de DDR waarbij de auto’s een onderdeel vormen. 

En als je dan toch in de buurt bent, bezoek dan ook 

de indrukwekkende gemetselde Elstertal spoorbrug. 

De dag eindigt met een pannenkoekenfestijn en later 

op de avond regen. 

Zo beginnen we ook de volgende dag. Wel een 

verademing na de hitte tot nu toe. Dan maar een ritje naar Tsjechië. Even 

goedkoop tanken en lunchen. Of te wel het rondrijden was gratis wat de brandstof 

betreft, hahah. 

De dag sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd bij een 

Gaststube. Gezien de fantasierijke inrichting kunnen we 

hier wel wat verwachten. En dat was ook zo met dank aan 

onze gastvrouw. Wat hebben we gelachen en heerlijk 

gegeten. 

Met dit in ons achterhoofd was het afscheid nemen van 

Popko en Truus minder beladen. De hitte en daarmee een 

versterking van de ongemakken maakten dat het 

verstandiger voor hun was om terug naar huis te gaan. 

Via Polarsteps konden zij de reis wel nog op een afstandje 

volgen. 

En we gaan elkaar weer vlug zien. Zij organiseren namelijk het fantastische 

weekend in oktober (Berg en Dal) samen met Frans en Hetty.

 

Voor iedereen was het weer een reisdag, alleen dus met verschillende 

bestemmingen. De groep reisde af richting Regensburg. En daar bleek dat we 

verwisseld waren met een ander reisgezelschap (van de ACSI zelf). En laten die nu 

vervolg
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afgezegd hebben. Met andere woorden: onze plaatsen 

waren geannuleerd. En dat op zaterdagmiddag. Na wat 

overleg en inschikkelijkheid, lukte het toch om iets te 

organiseren. En wij Eribanen zijn niet voor een kleintje 

vervaard. Met wat passen en meten slapen we gewoon op 

de buitenparkeerplaats. Stroom lussen we door en hebben 

een gezellige BBQ. De campingeigenaar staat versteld: dat 

zouden Duitsers nooit geaccepteerd hebben. En de 

volgende dag staan we gewoon verdeeld over 4 grote plaatsen met 8 caravans 

gezellig bij elkaar. 

Op aanraden van de eigenaar maken we zondag een fiets - boot – wandeling - 

fietstocht en eten bij een bierbrouwerij in de Biergarten in Kelheim. En dat alles 

langs de Donau. Maandag 26 juni gaan we op de fiets naar Regensburg. Ook hier 

weer een leuke stadswandeling op aanraden van de eigenaar. Echte een camping 

om terug te komen, Campingplatz freizeitinsel in Bad Abbach. 

Tip; wel bellen, via mail kan mogelijk iets fout gaan.

De volgende dag reizen we door naar de Schliersee. Vanuit hier willen we met de 

trein naar München. 

Helaas had ik gemist dat de trein langs de 

camping rijdt. En wel héél dicht bij. En omdat 

er geen bewaakte oversteek is horen we ieder 

half uur zijn toeter. Maar het went. En tussen 

11 – 5 uur rijdt er geen trein, oeps. Via een 

meermanskaart betalen we iets meer dan € 

11,- p.p. voor een retour. Dit is inclusief het 

gebruik van alle openbaar vervoer voor 1 dag 

in Beieren. Met wat proppen passen we allemaal in het busje van René want 

lopen (2,5 km) is te ver, hmmm, en we willen maar voor 1 auto parkeren (€ 10,- 

voor een dagkaart) betalen. Des te meer hebben we te besteden in München. En 

vervolg
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daar valt genoeg te zien. Op de weg naar 

de camping waren we nog even langs René 

zijn neef, tevens zoon van Mathé en 

Sabine, gegaan. Hij woont namelijk met 

zijn gezin in een buitenwijk van München. 

Op basis van zijn aanbevelingen hebben 

we samen eerst het centrum verkend. 

Daarna was er voldoende tijd om zelf nog 

op ontdekking te gaan. Want ja met een 

meermanskaart geldt wel: samen uit, samen thuis. 

Rondom de Schliersee is het mooi wandelen, maar er kan ook goed gefietst 

worden. En dat is wat René en ik de volgende dag gaan doen. Wij zijn onze 

skipiste, 20 km verderop, gaan bezoeken. Eerst lunchen in ons hotel en dan, 

gelukkig met trapondersteuning, omhoog. Veertig minuten klimmen op volle 

ondersteuning en in de 2de versnelling met een gemiddelde van 16 km per uur. 

Boven gaf de teller aan dat ik nog maar een bereik van 22 km had. Maar dat viel 

best mee. Beneden was mijn bereik weer 107 km en maar 1 blokje van de vijf 

minder, pffff. Sommige van ons kiezen ervoor om niet te wandelen of fietsen 

maar via een mooie pas naar Kufstein (Oostenrijk) te gaan. Zo wordt onze reis 

steeds internationaler en avontuurlijker. Want een avontuur is het wel. Een lid 

van het reisgezelschap heeft namelijk een pup in Duitsland gekocht. Tijdens de 

rondreis zou zij hem gaan ophalen. Maar dat verloopt niet helemaal naar wens. 

Na heel wat correspondentie (het korte verhaal) gaat ze een andere elders 

ophalen. Hierdoor reist ze niet met ons mee naar de volgende camping. We gaan 

haar weer ontmoeten op de camping daarna. Even wat heen en weer 

mailen/bellen en dat is geregeld. 

Op naar onze bestemming aan de Bodensee en weer een dagje niet koken. Wat 

dat betreft valt het hier nog mee ten opzichte van vorig jaar. Drinken is wel 

vervolg
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duidelijk duurder geworden. Maar in verhouding tot Nederland nog steeds 

goedkoop of gelijk.

Zaterdag 1 juli, op de fiets naar Meersburg. Een pareltje langs de Bodensee. Doen 

als je in de buurt bent. Het weer en dat de winkels open zijn zorgt voor voldoende 

actie en is natuurlijk sfeer verhogend. 

De volgende dag gaan Ymie en ik naar Zwitserland. 

Bij Konstanz gaan we de grens over. Wanneer we 

weer zicht op de Bodensee 

hebben besluiten we een kopje 

koffie te gaan drinken. En wat 

blijkt, de locatie is het 

restaurant van een open 

psychiatrische kliniek. Met een 

fantastisch uitzicht op het meer 

genieten we van onze Zwitserse tompoes. En daar wij niets 

mankeren, mogen we weer vertrekken, hihih. 

In Konstanz is natuurlijk weinig te doen omdat het zondag is. Maar wel veel te 

zien. Vooral de fontein bij de parkeergarage trekt onze aandacht. Ook nu weer 

hadden we bij ons happy hour veel te vertellen. Van zeppelinmuseum tot 

Schloss/klooster Salem, van fietsen naar Überlingen tot de Formule 1. Voor 

iedereen wat wills.

Maandag 3 juli rijden we naar Aichelberg, in de buurt van 

Stuttgart. Niet echt een camping naar onze smaak. Maar 

helaas weinig keuze. Niet iedere camping wil je als groep 

hebben. En we weten natuurlijk niet van te voren met 

hoeveel we zijn. Maar het sanitair en de plaatsen zijn 

prima. En natuurlijk toosten we op ons nieuwe lid van het 

reisgezelschap. 

vervolg
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Dinsdag wordt een museumdag. 

Eerst naar het Märklinmuseum in 

Göppingen en dan door naar 

Mercedes in Stuttgart. Ik weet niet 

wat leuker was: nostalgie bij de 

treinen of het indrukwekkende 

gebouw met de auto’s? 

Op basis van verteren zal Märklin winnen. 

’s Avonds lekker natafelen bij het Italiaans restaurant naast de camping. 

We dachten: zou het wel iets zijn, zo in het midden van niets? Maar het was 

super. Reserveren aanbevolen, de gehele avond was het vol en dat voor een 

doordeweekse dag. 

Gezien dat we in de ochtend wat buien konden 

verwachten, kozen we ervoor om de volgende dag met de 

auto naar Tübingen te gaan. 

Een van de mooiste plaatsjes van Duitsland stond in de 

folder. Ja de moeite waard, zeker gezellig met de markt, 

maar een van de mooiste? Daar verschillen de meningen 

over.

Donderdag 6 juli, op naar onze laatste camping. 

Eerst Dick uitgezwaaid. Helaas had een van zijn zonen een 

ongelukje gehad en thuis verpleging werd op prijs gesteld. 

De laatste camping ligt langs de Rijn. In mei waren we hier ook al, maar dan in 

de buurt van Koblenz. Nu zijn we vlak bij Bonn. Vandaaruit is het niet ver meer 

naar huis. We hebben nu wel een lange rit voor de boeg, ruim 350 km

Geen binnen doorwegen meer, maar Autobahn. En de daarbij behorende 

fileleed. Het is dan toch wel handig om zo lang mogelijk tussen

vervolg



14Nummer 4 - okober 2023

vervolg

 de auto’s te rijden. Kies je voor de vrachtwagen rijstrook? Dan heb je echt pech. 

Hoe houden die chauffeurs dit lange stilstaan vol. 

Verbinding van je navigatie met filemeldingen is 

dan een uitkomst. Niemand van ons heeft de 

oorspronkelijke route gereden. Tussen 15 uur en 

17:30 uur stromen de caravans binnen. Het wordt 

ons al snel duidelijk dat Bonn een duurdere buurt 

is. Bij het reserveren van een restaurant werd 

uitzicht op de Rijn duidelijk beter gewaardeerd. 

Dan maar een Griek in Remagen zelf. Past beter 

in onze beurs en de kwaliteit en bediening is uitstekend.

Vrijdagochtend vertrekt ook Wim naar huis. Dochterlief had graag papa in de 

buurt wanneer zij haar 1ste auto koopt. Begrijpelijk, daar kan geen vakantie 

tegenop. De rest van de groep heeft nog een dag. We besluiten om een stukje te 

gaan fietsen langs de Rijn. Niet naar Bonn, maar gewoon in de omgeving. Indien 

nodig oversteken via de pontjes, lekker een terrasje pakken. Lunchen onderweg. 

Zo hebben we nog een relaxte dag voordat we weer naar huis gaan. 

En dan is het zover: 

zaterdag 8 juli nemen we na 3 weken afscheid van elkaar. Dus ook 

van onze vakantiepoes. Mordine heeft bewezen dat dit heel goed 

kan met een caravan.

Geen idee wie volgend jaar weer meegaan.

Wie weet zien we elkaar volgend jaar in Noorwegen.

Zie ook fotoverslag - pagina 10
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Het was een thuiswedstrijd. De Eribaclub kwam 

in Berg en Dal kamperen; ik woon met José in 

Groesbeek gemeente Berg en Dal. De 

organisatoren Popko en Frans hadden aan Jan 

Eijkemans en mij gevraagd om een 

stadswandeling door Nijmegen te organiseren en 

dat hadden wij toegezegd. Een mooie aanleiding 

voor mij om ook in bekend gebied eens te 

overnachten. 

Het weekeinde was met een dag (donderdag) 

uitgebreid omdat er veel te beleven valt in de 

regio. En zelfs dat was niet voldoende: de 

meesten kwamen nog een dag eerder, zodat er 

woensdag al 8 van de 11 caravans aanwezig 

waren op de mini-camping De Wylerberg. We 

stonden echt op een heuvel en de kampeerders 

waanden zich in Luxemburg met het uitzicht op 

de glooiende heuvels en de koeien. De camping 

was gesloten, maar voor onze club speciaal deze 

week nog open. En het was heerlijk weer! Omdat 

iedereen er vroeg was, maakten we op de 

woensdag al met een grote groep een wandeling 

over de steile hellingen van de Duivelsberg, we 

volgden een flink deel van de N70 route, een 

bekende natuurroute die al ruim vijftig jaar 

geleden bewegwijzerd is. Het was een pittige 

wandeling die we onder leiding van Popko liepen. 

Het bosgebied staat daar vol tamme kastanjes en 

Deel van de natuurroute N70

Vervolg op pagina 17



18Nummer 4 - okober 2023

veel mensen waren daar de kastanjes aan het 

rapen. Na afloop van de wandeling nog gezellig bij 

elkaar zitten.

Op de donderdag, de eigenlijke eerste dag van het 

lange weekeinde, gingen de meesten mee op een 

fietstocht door het heuvellandschap van Berg en 

Dal / Groesbeek. De bij de 4-daagse beruchte 

Zevenheuvelenweg werd genomen, waarna door 

het centrum van Groesbeek en door de bossen 

koers gezet werd naar het prachtig gerestaureerde 

jachtslot De Mookerheide, waar we even op adem 

kwamen en een kopje koffie dronken. De tocht 

werd vervolgd langs het buitengebied van 

Groesbeek met de wijngaarden en via het Duitse 

plaatsje Wyler kwamen we weer terug op de 

camping, een tocht van een kleine 30 kilometer. 

Op woensdag waren we tijdens de wandeling langs 

een pannenkoekenhuis gekomen, waar we even 

koffie gedronken hadden. Na de fietstocht hadden 

de meesten zin in een pannenkoek, zodat we 

donderdagavond heerlijk pannenkoeken gegeten 

hebben. 

Op vrijdag was door de organisatoren een bezoek 

aan het Muzieum in Nijmegen gepland. Ongeveer 

tien kampeerders kregen de ervaring om in het 

pikdonker ervaring op te doen met wandelen door 

een kamer, tuin, over te steken. Bijzonder. 

Na afloop even koffie drinken in de 

stad en toen weer terug op de fiets, 

de berg op naar de camping. In de 

groepsapp was van tevoren 

afgesproken om op vrijdag voor elkaar eten te 

koken. Dus vrijdagavond was het smullen van alle 

klaargemaakte hapjes. Er waren drie verschillende 

soepen, er waren heerlijke hartige taarten, saté, 

pulled chicken, stokbrood met sausjes, bowl en een 

pittige fruitsalade, alles met daarbij een lekker 

wijntje. Na afloop gezellig bij elkaar zitten en een 

glaasje drinken. 

Er stond voor de zaterdag een stadswandeling door 

Nijmegen gepland en om half elf was iedereen op 

de fiets naar Nijmegen gereden en stond daar 

De kamer en keuken
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klaar. Jan Eijkemans en ik hadden 

een flinke wandeling uitgezet, niet 

zozeer qua afstand, maar wel om 

te kijken, te horen, te beleven. Het 

werd een wandeling van maar liefst drie-en-een-half 

uur. Voor de meesten was het een hele ervaring dat 

er zoveel hoogteverschillen in het centrum waren. 

Nijmegen, oudste stad van Nederland met een grote 

geschiedenis van de Romeinen, maar waar ook Karel 

de Grote zijn burcht had. Helaas is tijdens de tweede 

wereldoorlog een groot deel van het centrum 

verwoest, met 900 doden bij een bombardement. 

De campinggasten vonden het wel interessant maar 

ook vermoeiend, omdat er zoveel informatie op hen 

afkwam. De behoefte ontstond om nog een keer 

een kampeerbijeenkomst op dezelfde plek in Berg 

en Dal te organiseren. 

Op 

zaterdagavond togen de 

meesten naar Groesbeek 

om lekker met elkaar uit 

eten te gaan bij een 

restaurant dat zich toelegt 

op slow cooking, en met 

name spareribs. Door de 

grote rookoven in de zaak 

en de hoge buitentemperatuur was het goed warm 

bij het eten.  Het werd een gezellig etentje.

Zondag was het opruimtijd. Het was iets bewolkt en 

vochtig geworden, zodat de meesten na de 

afrondende koffie om half elf, richting huis togen. We 

hadden genoten van vier of vijf heerlijke dagen. Er 

werden al meteen afspraken gemaakt om in oktober 

2025 terug te komen en dan een week te blijven, 

omdat we zoveel nog niet gezien hadden. Het was 

een gezellige groep en we hebben veel met elkaar 

opgetrokken. Dank aan Popko en Truus, Frans en 

Hetty voor de voorbereiding. Wij waren aardig moe 

toen we weer thuis waren, zo veel dingen gedaan, 

zoveel indrukken en natuurlijk van alle gezellige 

gesprekjes. Dus uitpuffen van de korte vakantie.

Gerard van Extel
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Verslag kampeerweekend op Camping 
Oda Hoeve in Kessel (Limburg)
Vrijdag 15 september t/m 17 september. 
Georganiseerd door Clemy en Angela, 
26 deelnemers verdeeld over 16 caravans.

Na een heel voorspoedige reis kwamen we 
via ons nieuwe navigatiesysteem in de auto 
na 3 en een half uur op de camping aan en 
waren stomverbaasd te ontdekken dat het 
een echte grote camping was en niet een 
kleine boerderijcamping, met een vrij jonge 
campingeigenaar die alles piekfijn in orde 
had. Elke plek had een verharde ondergrond,  
het elektra verbruik kon bij de receptie 
uitgelezen worden en alle plekken hadden 
een eigen parkeerplaats  vlakbij het 
toiletgebouw. Omdat het een vrij warme dag 
was, hebben we geen activiteiten 
ondernomen, en ook geen luifel geplaatst, 
maar heerlijk uitgerust op een schaduwrijk 
plekje onder een vrij grote boom. Na enige 
tijd kwam Henk ons heel leuk welkom heten. 
Het was prima voor elkaar maar we vonden 
het jammer dat we niet bij elkaar op 1 veld 
stonden,  wat enigszins ten koste ging van de 
onderlinge contacten, want nu moest je een 
heel eindje lopen om elkaar te spreken. 
Gelukkig was er na het eten een Happy Hour 
bij de vlag waar je met eigen meegebrachte 
spullen kon barbecueën. Zelf hadden we 
niets meegenomen, maar toch konden we 
mee-eten met onze lieve buren. Dit idee was 
spontaan ontstaan en de onderlinge 
teamgeest was geweldig. Zo ontdekten we 
dat we een bevlogen muzikant in ons midden 

hadden, die als gitarist  een trio vormde 
met een pianist en slagwerker en zo in 
vroeger tijden zijn geld verdiende met  
muziek maken op kermissen in Noord-
Hollandse dorpen. Hulde Theo dat je de 
volgende dag nog een klein concertje 
voor ons gaf met allemaal meezingers! 
Je bent het nog lang niet verleerd, we 
hebben ervan genoten. De volgende dag 
moesten we al vroeg uit de veren om op 
de fiets of met de auto het beroemde 
museum  “Van wasrol tot DVD” vlakbij 
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Venlo te bezoeken. Dit museum is privébezit en de eigenaar is een zeer bevlogen mens 
die ons verwelkomde met koffie en Limburgse vlaai en ons daarna heel enthousiast 
vertelde over zijn verzameling en in 2 uur tijd de geschiedenis van beeld en geluid 
zichtbaar en hoorbaar maakte. Degenen die nog puf hadden  konden daarna onder leiding 
van Angela nog een liefhebberswandeling maken in Venlo. ’s Avonds hadden we ons 
opgegeven voor het eten van een lekkere forel, die door de campingbaas speciaal voor 
onze groep was gerookt.  ( maar nu wel in de kantine omdat er regen op komst was). 
Heerlijk en goed voor je gezondheid!! 
Zondag was de afsluiting van het weekend, maar omdat wij pas maandag naar huis 
zouden gaan, konden we nog lekker genieten van een schitterende 12 km lange fietstocht 
langs de Maas en door de bossen, waarbij we in Kessel met het autoveerpont naar de 
overkant gingen en bij knooppunt 5 via het fietsveerpont weer teruggingen naar Kessel 
onder een warm zonnetje. 
Met de overblijvers sloten we het weekend af met een gezamenlijk etentje in het Chinese 
Wok Palace in Kessel. Via het perfecte navigatiesysteem kwamen we maandagmiddag 
moe maar voldaan weer veilig thuis. 
Jo de Geus
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Henk en Stieny Wassink uit Terwolde, nieuwe leden, bieden te koop aan een prachtige voortent 
met Petluifel welke speciaal gemaakt is voor een Eriba Familia Touring caravan, oud model van 
rond 1988. Met een pees lengte van 266 cm. Hoogte van de tent is 185 cm.  

Het betreft een Aronde tent die gemaakt is door Fortex in Enschede met een All Season doek 
van TanKate, kleur champagne en met rood afgezet.           
Zij vragen voor deze tent €1250,- Nieuwprijs is €2500,-   
 
Voor informatie kun je de Fam. Wassink bereiken op telefoon 06-55773863 of 
fam.wassink@hetnet.nl  

Wil Plomp heeft een Eriba Lied ingestuurd op de melodie van 

“Ajax heeft de wereldcup” *

*(De redactie beschouwt de inhoud van deze laatste tekst, betreffende Ajax, als volkomen irrieel en  in de categorie 

     van fake nieuws ;-)   

Refrein:

Ja, wij rijden Eriba,

Ja, wij rijden Eriba,

Ja, wij rijden Eriba,

2e couplet

Over bergen en door dal,

wat het ons ook brengen zal,

d’ auto brengt ons overal,

In het weekend zijn wij blij,

op de camping zijn wij vrij

Met z’n allen zingen wij.

Refrein:

Ja, wij rijden Eriba,

Ja, wij rijden Eriba,

Ja, wij rijden Eriba,

mailto:fam.wassink@hetnet.nl  
mailto:fam.wassink@hetnet.nl  


Advertenties

Link naar > Ridderbeks >Link naar  Martens caravanbouw

23Nummer 4 - okober 2023

Link naar > Egberts - Leek
Wilt u ook adverteren / sponsoren?

Neem contact op met info@eribahymerclub.nl

https://www.ridderbeks.nl/nl/ridderbeks-caravans-en-vouwwagens/
https://www.ridderbeks.nl/nl/ridderbeks-caravans-en-vouwwagens/
https://www.martenscaravans.nl/
https://www.martenscaravans.nl/
https://egbertscaravancenter.nl/
https://egbertscaravancenter.nl/
https://egbertscaravancenter.nl/
mailto:info@eribahymerclub.nl
mailto:info@eribahymerclub.nl
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